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Fragment

Ik besloot Bohor weer op te zoeken in de kafeneion in Galata waar hij meestal 
een laat ontbijt gebruikte.
 Hij verwelkomde me met een brede glimlach. ‘Heb je zo’n haast om de 
degens te kruisen?’
 ‘Altijd bereid,’ zei ik, ‘maar vandaag zoek ik antwoord op een vraag.’
 Bohor maakte een gebaar naar de bediende en keerde zich toen naar mij. 
‘Vraag maar.’
 ‘Weet jij wat xoanon betekent?’
 ‘Xoanon,’ zei hij lachend, ‘heeft iemand je zo genoemd? Het is Oudgrieks 
voor een houten cultusbeeld. Tegenwoordig zeg je xóanon, in overdrachte-
lijke zin betekent dat domoor, dwaas.’
 Ik haalde mijn schouders op. ‘Iemand stelde me vragen over een antiek 
kunstvoorwerp dat in omloop zou zijn, een xoanon. Ik hoopte dat jij iets had 
gehoord.’
 Bohor lachte niet meer. ‘Wie was dat?’
 ‘Een Duitser, Von Maurer.’
 ‘Von Maurer… een xóanon?’ Hij proefde de naam op zijn tong en trok een 
vies gezicht. ‘En verder?’
 ‘Dat was gisteravond,’ zei ik, ‘maar ik sprak hem al eerder. Dat was in de 
nacht van de aanslag. Hij was snel ter plekke, ik denk dat hij vlakbij woont. 
Hij suggereerde een verband tussen het xoanon en de verbrande zuil.’
 ‘Wat wil hij ermee? En wat is jouw belang?’
 Ik had niet zo snel een antwoord. Ik knikte naar de ober, die koffie bracht 
en een schaal zoete broodjes, nam mijn beker op en blies erin.
 ‘Beaujon,’ drong Bohor aan, ‘het xoanon!’
 ‘Ik weet verder niets,’ zei ik, ‘daarom kwam ik bij jou. Von Maurer is geen 
vriend of zelfs maar een kennis van me, maar hij heeft mijn nieuwsgierig-
heid gewekt. Misschien kun je eens rondvragen?’
 Bohor keek me strak aan. ‘Je weet hoe ik denk over de handel in oudhe-
den.’
 Munten vielen niet binnen zijn ethiek. ‘Het gaat me niet om handel,’ zei ik.



Meesterlijke nieuwe roman van Jan van Aken vol intriges  
in het naoorlogse Constantinopel
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Roman | Paperback | 15 x 23 cm | 608 bladzijden | € 29,99 | ISBN 978 90 214 6404 6 | NUR 301 | Omslag Brigitte 

Slangen | Omslagbeeld Claes Jansz. van der Willigen | Maart 2024

Als de Grote Oorlog voorbij is, en het Ottomaanse Rijk verslagen, be-

zetten de grootmachten Constantinopel. Terwijl Wit-Russische vluch-

telingen de stad overspoelen en in het oosten van het land een nieuwe 

oorlog oplaait, begint zich in de chique wijken al de geest van de vrolijke 

jaren twintig te roeren.  

 Beaujon, een vrijbuiter met een neutraal paspoort, leidt in dit Con-

stantinopel een comfortabel leven. Te comfortabel, naar zijn zin. Dat 

verandert als hij betrokken raakt bij een aanslag op een antiek monu-

ment, waarbij een onschatbaar voorwerp uit de oudheid zou zijn buit-

gemaakt. In dit explosieve krachtenveld menen veel groepen en indivi-

duen hun voordeel te kunnen doen met dit geheimzinnige xoanon. 

 Ook de neutrale Beaujon kan zich niet langer afzijdig houden. Maar 

hij heeft veel hogere ambities dan wat hij ziet als de jacht op een hersen-

schim. 

Jan van Aken (1961) debuteerde in 2000 met 

Het oog van de Basilisk. Hij schreef daarna onder 

meer de historische romans De valse dageraad, 

De Afvallige en De ommegang, die alle bestsellers 

werden. De ommegang werd bekroond met de  

F. Bordewijk-prijs 2018 en stond op de longlist  

van de Libris Literatuur Prijs.

Jan van Aken
Het xoanon

©
 Rob Alving

  Interviews en recensies

  Leesexemplaren

  Onlinecampagne

  Boekhandeltournee

  Trailer

©
  Lionne H

ietberg

De pers over De Afvallige:

‘Jan van Aken kleurt een onbekend  

tijdperk met huiveringwekkende ge-

beurtenissen en neemt je op sleeptouw 

door onbekende steden en landstre-

ken.’ ***** bert wagendorp,  

de volkskrant

De pers over De ommegang:

‘Een roman waar je vanzelf liefhebber 

van wordt. [...] Een roman die fier als 

een kathedraal overeind staat.’ •••• 
thomas de veen, nrc handels-
blad
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‘Soepel schakelend tussen stemmen werpt Jakub Małecki  
raadsels op, die hij stukje bij beetje ontknoopt: grappig en ernstig, 
telkens verrassend van taal.’ **** de Volkskrant over Saturnin



Hartveroverende nieuwe roman van  
de Poolse bestsellerschrijver
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Kun je sterven van verlangen? Timmerman Krystian raakt gefascineerd 

door deze vraag als hij in de zomer van 196 aan een doodskist werkt 

voor een naar verluidt van verlangen gestorven vrouw. Dan is er de oude 

dementerende Aniela, die geen heden meer heeft, maar ook geen toe-

komst, net als de depressieve zoon van de plaatselijke dokter. Maar 

achter het grauwe alledaagse leven en de ondefinieerbare gevoelens van 

deze dorpsgenoten bruist het van de emoties. Wanneer Krystians doch-

ter op zoek gaat naar de Duivel, de zwerver die eigenlijk Adam heet en 

met zijn hond God in de bossen leeft, zet dat alles in beweging. Hun 

lotgevallen vermengen zich en grijpen in elkaar – tenslotte is niemand 

een eiland, iedereen resoneert met iemand.

 Aangrenzende kleuren is een roman over moed, vergelding en onmoge-

lijke liefde. Over doden die nooit helemaal sterven en verlangens die als 

een besmettelijke ziekte zijn.

Jakub Małecki (Koło, 1982) is een van 

de hoogstgewaardeerde Poolse schrijvers. 

Hij werd genomineerd voor diverse literaire 

prijzen, waaronder de Angelusprijs en de presti-

gieuze Nike-literatuurprijs. Zijn romans Roest 

en Saturnin waren internationale bestsellers en 

werden ook in Nederland lovend ontvangen. 

Saturnin stond op de longlist van de Europese 

Literatuurprijs.

  Auteursbezoek

  Interviews en recensies

  Affiches op aanvraag

  Leesexemplaren

  Onlinecampagne
Jakub Małecki
Aangrenzende kleuren

De pers over Roest:

‘Małecki schrijft helder, subtiel en met 

gevoel voor humor. Achter ogenschijn-

lijke eenvoud schuilen existentiële 

vragen en een pijnlijk stuk Europese ge-

schiedenis.’ ***** de standaard

‘Even aangrijpend als onvergetelijk.’ 

••••• nrc

Over Saturnin:

‘Veel in deze boeken doet denken aan 

het werk van Wiesław Mýsliwski, de 

Poolse grootheid.’ **** de volks-
krant

‘Een schitterende roman. Ontroerend, 

spannend, interessant en uitdagend 

tegelijk.’ ***** de standaard



De overlevenden van de Clotilda verdiept onze kennis  
en ons begrip van de Atlantische slavenhandel en  
de verreikende invloed ervan op het leven van vandaag 



Het aangrijpende verhaal over het lot van  
de slaafgemaakten aan boord van het laatste slavenschip  

dat in de Verenigde Staten aankwam
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Non-fictie | Paperback | Geïllustreerd | 15 x 23 cm | 480 bladzijden | € 29,99 | ISBN 978 90 214 2479 8 | 

NUR 320 | Oorspronkelijke uitgeverij HarperCollins Publishers | Oorspronkelijke titel The Survivors of 

the Clotilda: The Lost Stories of the Last Captives of the American Slave Trade | Vertaald door Jan Willem 

Reitsma | Omslag Mijke Wondergem | April 2024

In juli 1860 komt het laatste slavenschip op Amerikaans grondgebied aan: 

de Clotilda. Aan boord bevinden zich meer dan honderd gevangengeno-

men en tot slaaf gemaakte Afrikanen. Het zijn de laatste ooggetuigen van 

een huiveringwekkende en belangrijke periode in de wereldgeschiedenis.

 In De overlevenden van de Clotilda volgt Hannah Durkin hun levens. Ze 

beschrijft hun ontvoering uit het huidige Nigeria, de angstaanjagende 

reis over de oceaan en hun verkoop in Alabama. Hun levensverhalen 

voeren van de Amerikaanse Burgeroorlog tot het begin van de burger-

rechtenbeweging in Selma. Clotilda-overlevenden zijn betrokken bij 

de stichting van de volledig zwarte stad Africatown en vormen de spil 

van de quiltgemeenschap – een inspiratiebron voor talloze schrijvers en 

kunstenaars.

 De overlevenden van de Clotilda is een onthullend boek op basis van 

jarenlang onderzoek, waarin geschiedenis, biografie en engagement sa-

menkomen.

Hannah Durkin
De overlevenden van de Clotilda

  Auteursbezoek

  Interviews en recensies

  Affiches op aanvraag

  Leesexemplaren

  Onlinecampagne

Hannah Durkin (1982) is een Brits histori-

cus, gespecialiseerd in de geschiedenis van de 

Atlantische slavenhandel en de Verenigde Staten. 

Ze won vele academische prijzen en geeft les aan 

verschillende universiteiten.

©
 Rob Alving

©
  Jo W

elch



‘ Fouad schrijft over hoe we samenleven 
vandaag en in het Westen, en over de tragiek 
én de humor die daarin schuilen voor wie  
er met een andere blik naar kijkt.’ 
MappaLibri over De voorhuidenverzamelaar



Scherpe en persoonlijke overdenkingen  
over onze samenleving
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Niet eerder speelden voor Gamal Fouad, zoon van een Egyptische va-

der en een Nederlandse moeder, zijn naam en huidskleur een rol van 

betekenis. Hij groeide op in twee landen, in een bicultureel gezin, hij 

was zwart én wit. Maar in Nederland is de segregatie er tegenwoordig 

bepaald niet minder op geworden. Dat merkt hij bij het kiezen van een 

school voor zijn kinderen: zijn ze wit of zwart, of juist beide? Dat ziet 

hij als zijn vrouw in het ziekenhuis halal eten krijgt, alleen vanwege 

hun achternaam! En dat valt hem op bij reacties op het feit dat zíjn 

grootouders in een jappenkamp hebben gezeten; alsof hij daar niet wit 

genoeg voor is.

 Aanknopend bij zijn eigen migratie- en familiegeschiedenis en zijn 

jeugdherinneringen maakt Fouad de stand van zaken in onze huidige 

samenleving op. Het onderwerp is serieus, zijn toon licht en humoris-

tisch.

Gamal Fouad (Alexandrië, 1976) is schrijver 

en maakt als beeldend kunstenaar deel uit van 

het duo Felix & Mumford. Hij publiceerde in  

De Gids en Hollands Maandblad en debuteerde 

met de roman Oneindig eiland. Voor zijn  

verhaal ‘Het achterland’ ontving hij de Nieuw 

Proza Prijs. Zijn verhalenbundel De voorhuiden-

verzamelaar stond op de shortlist van de  

J.M.A. Biesheuvelprijs.

Gamal Fouad
Oefeningen in nederigheid

De pers over Oneindig eiland:

‘Het heeft wel iets van Bolaño’s De 

wilde detectives af en toe, met al die 

mensen die zo dicht op elkaar leven en 

toch helemaal niks van elkaar afweten.’ 

sebastiaan kort,  nrc

Over De voorhuidenverzamelaar:

‘Warm en innig weet hij de sfeer en 

omstandigheden op te roepen waarin 

hij in Egypte opgroeide.’ dirk-jan 
arensman, vpro gids

  Interviews en recensies

  Optreden op aanvraag

 Affiches op aanvraag

  Voorpublicatie

  Onlinecampagne

  Trailer

©
 Rob Alving
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ISBN 978 90 214 2288 6 | € 24,99 ISBN 978 90 214 3647 0 | € 23,99
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John Banvilles meest ambitieuze misdaadroman  
tot nu toe brengt Strafford en Quirke samen om een   

wereldwijd mysterie op te lossen

11 

In het Dublin van de jaren vijftig wordt de jonge historicus Rosa Jacobs 

dood aangetroffen in haar auto in een afgesloten garage. Rechercheur 

Strafford en patholoog Quirke vermoeden al snel kwade opzet. Rosa’s 

zus, een journaliste uit Londen, keert terug naar Dublin om samen met 

hen de waarheid te achterhalen. Terwijl ze Rosa’s relatie onderzoeken 

met een rijke Duitse familie die kort na de Tweede Wereldoorlog onder 

mysterieuze omstandigheden in Ierland aankwam, en het onderzoeks-

werk dat ze mogelijk in Israël heeft gedaan, worden ze geconfronteerd 

met een steeds groter wordend mysterie. De zaak komt op scherp te 

staan als die Quirkes dochter in gevaar brengt.

 De garage bestrijkt de bergtoppen van Italië, de Beierse frontlinies uit 

de Tweede Wereldoorlog, de stenige straten van Dublin en andere on-

verwachte locaties. Het is een ambitieuze en aangrijpende roman van 

een van ’s werelds meest gevierde auteurs.

John Banville werd in 1945 geboren in 

Wexford (Ierland). Hij schreef onder meer Het 

boek der getuigenis, De zee, waarvoor hij in 2005 

de Man Booker Prize ontving, en in 2023 zijn 

meesterlijke roman Singulariteiten. Daarnaast 

verschenen zijn veelgeprezen spannende 

romans De geheime gasten, Sneeuw en April in 

Spanje, over rechercheur Strafford en patholoog 

Quirke, alle vertaald door Arie Storm.

John Banville
De garage

De pers over April in Spanje:

‘Deze thriller noopt tot langzaam lezen, 

tot genieten van de voorbeeldige stijl, 

de literaire verwijzingen, de knisperen-

de, voortreffelijk door Arie Storm ver-

taalde dialogen, de tot de verbeelding 

sprekende personages en, bovenal, de 

subtiele humor die van bijna elke blad-

zij afspat.’ •••• nrc

‘Wat een fraai taalgebruik en heerlijke 

observaties.’ trouw

‘Schitterend geschreven.’ ****  

vn detective & thrillergids

  Auteursbezoek

  Interviews en recensies

  Leesexemplaren

  Voorpublicatie

  Onlinecampagne

©
 Rob Alving
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Fragment

Wie is die man?
 Hij is 46.
 Het is de zomer van 1980.
 Hij staat tot net boven zijn knieën in het water van 
een zwembad. In een donkerblauwe zwembroek 
met rode biezen.
 Misschien kijkt hij naar mij, zijn veertienjarige 
zoon, of naar mijn jongere broer. De ander zal dan 
de foto gemaakt hebben, ik weet het niet meer.
 In mijn herinnering is hij niet dieper het water in 
gegaan.
 In mijn herinnering is hij lang zo blijven staan. 
Alsof hij ergens op wachtte.



Nuchter, gevoelig en poëtisch: Maarten Moll beschrijft  
de laatste maanden van zijn vader
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Memoir | Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 224 bladzijden | € 22,99 | ISBN 978 90 214 8968 1 | NUR 301/320 | 

Omslag Studio Annabel Keijzer | Maart 2024

Een vader is op weg naar de dood. Zijn zoon probeert in de laatste we-

ken nog nader tot hem te komen, maar hij weet ook dat er altijd een 

zekere wederzijdse distantie tussen hen is geweest. De vader noch de 

zoon heeft ooit gezegd dat ze van elkaar hielden. Er is zelfs nooit een 

kus uitgewisseld. Ze leiden een leven los van elkaar, zonder diepgaande 

gesprekken.

 In het ontroerende en geestige De man op de foto gaat Maarten Moll 

op zoek naar zijn vader, in een laatste poging de muur van afstandelijk-

heid te doorbreken en dichter bij hem te komen. En wat is er toch met 

die ene foto waarop de vader tot zijn knieën in het water staat? Een 

beeld waar de zoon niet los van kan komen.

Maarten Moll
De man op de foto

De pers over Oberhausen:

‘Een fascinerende roman, en niet zo’n 

beetje ook. [...] Overrompelend is het 

allemaal, dikwijls ook erg geestig, en 

ineens kan er ook ontroering zijn. Wer-

kelijk fantastisch.’ thomas verbogt, 
het parool

‘Oberhausen is een liefdevolle opsom-

ming van alles wat een zoon van zijn 

vader weet, de ene running gag na de 

andere, alle vaste gewoonten en terug-

kerende grappen worden opgedist, alle 

eigenzinnigheden, alle onhebbelijk-

heden. Het is een portret in scherven.’ 

joost de vries, de groene  
amsterdammer

  Interviews en recensies

  Leesexemplaren

  Voorpublicatie

  Onlinecampagne

  Trailer

Maarten Moll (1966) werkt voor Het Parool en 

schreef eerder de dichtbundel Lichaam, die werd 

genomineerd voor de Jo Peters Poëzieprijs, en de 

schitterende generatieroman Oberhausen, over 

de moeizame verhouding tussen vader en zoon.

©
 Rob Alving

©
  Lionne H

Ietberg



Dora. Een liefdesgeschiedenis

Dankbaar

‘O, dat je me juist nu komt opzoeken,’ zei ik en vloog 

haar om haar hals. Ik kuste haar waar ik haar maar kon 

kussen.

 ‘Zullen we naar het strand gaan?’ vroeg ze.

 ‘Wij?’ zei ik.

 ‘Ik heb een picknickmand bij me,’ zei ze.

 ‘Je bedoelt dat je samen met mij naar het strand 

wilt?’ vroeg ik. Ik voelde me een drenkeling die uit het 

water wordt getrokken, die koud is en blauw, maar die 

door een hartstochtelijke liefdesverklaring nog net in 

leven blijft en op de bodem van een reddingsboot zijn 

ogen opslaat.

Boos

Dora kwam juist binnen. Ze hield van mij, meende ze. 

Daar zou ze achter komen!

 ‘Liefje, Vinkje, wat is er gebeurd?’ vroeg ze.

 Ik stond heel langzaam op. Als ik een gloeiende pook 

in mijn handen had gehad, en ze had me aangekeken 

zoals ze me nu aankeek, ik weet het niet...

 ‘Vinkje? Zei je Vinkje?’ zei ik.

 ‘Nou ja,’ zei ze.

 Ik weet niet hoe ik er toen uitzag en wat ik toen deed. 

Was dat nu briesen? Of razen? Of buiten zinnen zijn?

Jaloers

‘Ga je mee naar het strand?’ vroeg ze. Ze was mij voor! 

Ze had al een picknickmand met broodjes, perziken 

en wijn klaargemaakt.

 Als ik háár had gevraagd, dan waren we misschien 

gegaan. Maar nu...

 Ze droeg haar rode zomerjurk. Waarom die speciale 

jurk? Met van die korte mouwen? Voor het strand? En 

waarom zo vroeg al naar het strand? Zou iemand daar 

onopvallend op een bleek handdoekje liggen en af en 

toe een blik opvangen van haar? 

Potsierlijk

Dora bleef in de deuropening staan. ‘Zullen we naar 

het strand gaan?’ vroeg ze. Ze had een picknickmand 

aan haar arm.

 ‘Niet zonder muts, schat,’ zei ik. Ik sprong op. ‘Of 

zal ik zo gaan?’ Ik trok het tafelkleed om mij heen en 

vlocht vliegensvlug enkele gladiolen als een lauwer-

krans rond mijn hoofd. ‘Zij die naar het strand gaan 

groeten u,’ fluisterde ik.

 ‘Nee,’ zei Dora.

 ‘Of zal ik als varken gaan, als verlegen varken?’

 Dora ging de kamer uit en sloeg de deur achter zich 

dicht.



Toon Tellegen op zijn best: minieme variaties,  
grote gevolgen
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Omslag Roald Triebels | Omslagbeeld Michael van Uden | April 2024

Op een ochtend aan het begin van de zomer wordt Vink wakker en 

denkt aan Dora. Hij had haar willen vragen mee naar het strand te 

gaan, maar durfde niet. ‘Altijd zou ik een jongen blijven van een jaar of 

zestien, die iets wilde vragen, die zijn hart voelde bonzen, die zijn hoofd 

voelde gloeien, maar niets vroeg.’ Wat volgt zijn Vinks dromen, gedach-

ten, wensen en nachtmerries: 52 variaties in zijn reactie op Dora, die 

met een picknickmand binnenkomt en vraagt of hij meegaat naar het 

strand. Er is een vaas met gladiolen die omvalt, er is een dreigende 

waarschuwing van ene mijnheer Leenderts en er is een koor dat over 

de liefde zingt. Maar vooral is het geheel aan variaties een scala van 

herkenbare emoties en stemmingen. Van aardig tot wreed, van bang tot 

eigenwijs, van boos tot gelukkig.

Toon Tellegen
Dora

‘De angsten en verlangens die Tellegens 

figuren verbeelden zijn die van ieder-

een, en de hoofdrol is weggelegd voor 

onze hunkering naar liefde. [...] Voor 

wie er gevoelig voor is – en moeilijk is 

dat niet – heeft Dora. Een liefdesgeschie-

denis Bijbelse allure.’ barber van de 
pol, de groene amsterdammer

Toon Tellegen (1941) is schrijver en dichter. 

Veel succes oogst hij met zijn dierenverhalen 

(zoals De genezing van de krekel en De egel, dat 

ben ik) en met zijn autobiografische, licht absur-

distische boeken (zoals De trein naar Pavlovsk 

en Oostvoorne en God onder de mensen). Zijn 

werk is veelvuldig bekroond, met onder meer 

de Woutertje Pieterse Prijs, de Theo Thijssen-

prijs, de Hendrik de Vriesprijs en de Constantijn 

Huygens-prijs.

©
 Rob Alving

©
  Patricia de G

root

  Affiches op aanvraag

  Onlinecampagne

  Leesexemplaren



‘Twee tegengestelde krachten bepalen  
haar proza: aan de ene kant haar wijsgerige  
inslag, aan de andere kant haar hartstocht  
voor het leven en de liefde.’ Trouw



Gloedvol pleidooi voor een vurig leven
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Literaire non-fictie | Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 288 bladzijden | € 24,99 | ISBN 978 90 214 6860 0 |  

NUR 320 | Omslag Mijke Wondergem | Omslagbeeld Elizabeth Wang, © Bridgeman | Februari 2024

Kennen we het vuur nog? Het open haardvuur op televisie biedt veilige 

vlammen, urenlang – zonder rook, roetdeeltjes en rotzooi. Daarmee is 

het precies het soort vuur dat we nog dulden: fel flakkerend maar koud 

en geurloos. De vlammen op het scherm doen denken aan het vuur 

waarmee we vandaag de dag leven. Flitsend, assertief en brandend van 

ambitie, maar tegelijkertijd zijn er meer mensen dan ooit depressief – 

opgebrand.

 Désanne van Brederode zoekt het vuur waar het nog brandt. Van mid-

zomernachtvuren, zwart beroete kerken en vurige, flamboyante en cho-

lerische zielen tot het vuur van liefde en erotiek en de vlammen van de 

zon en de sterrenhemel. Het komt erop aan de innerlijke vlam aan te 

wakkeren. De vonk van de verbeelding is het enige wat je daarbij nodig 

hebt.

Désanne van Brederode
Hoe het vuur te redden

De pers over Wonderlamp:

‘Het zijn vrolijke oneerbiedigheid en 

wilde verbeelding die haar nieuwe 

roman Wonderlamp zo aantrekkelijk 

maken.’ de volkskrant

 
Over Zielland:

‘Overtuigt opmerkelijk moeiteloos.’ 

nrc 

Désanne van Brederode (1970) is schrijver, 

filosoof en essayist. Ze schreef onder meer 

de romans Ave verum corpus, Hart in hart, 

Wonderlamp en De tas, en de essaybundel De 

ziel onder de arm. In 2022 verscheen haar lovend 

ontvangen roman Zielland.

©
 Rob Alving

©
  Irw

an D
roog

  Interviews en recensies

 Optreden op aanvraag

 Voorpublicatie

 Onlinecampagne



©
  Yvonne Böhler

‘ Poetin is een  
symptoom,  
niet de ziekte.’  
Michaïl Sjisjkin



De Russische waarheid is een leugen zonder einde
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Non-fictie | Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 240 bladzijden | € 24,99 | ISBN 978 90 214 8965 0 | NUR 320 | 

Oorspronkelijke uitgeverij Ludwig | Oorspronkelijke titel Frieden oder Krieg | Vertaald door Jan Sietsma | 

Omslag Roald Triebels | Omslagbeeld Anna Kucherova | April 2024

‘Het doet pijn Russisch te zijn.’ Zo begint dissident Michaïl Sjisjkin, 

zoon van een Oekraïense moeder en een Russische vader, het boek dat 

hij móést schrijven toen de oorlog aan Oekraïne verklaard werd. Bijna 

dertig jaar geleden emigreerde hij; nu lijken hem ook de taal en de li-

teratuur te zijn afgepakt. Op inzichtelijke wijze legt hij de wortels bloot 

van de problemen die Rusland al van oudsher kent en de verhouding 

met het Westen. Bevlogen speculeert hij over ‘zijn Rusland’, waar het 

deel van het volk dat vóór democratische waarden is het voor het zeg-

gen krijgt. Maar daarvoor zou ook het andere deel van de Russen niet 

langer meer de leugens van de dictatuur moeten geloven, en net als de 

Duitsers na Hitler gezamenlijk schuld moeten bekennen. Zit Rusland 

in een vicieuze cirkel van dictatuur en revolutie, of zal het volk een uit-

weg uit de geschiedenis weten te vinden?

Michaïl Sjisjkin
Mijn Rusland. Oorlog of vrede

De pers over Mijn Rusland:

‘Een belangrijk boek. Sjisjkin is de 

prominentste Russische romanschrijver 

van zijn generatie. Hem vergelijken met 

Solzjenitsyn is niet overdreven.’  
the sunday times

‘Het is doorspekt met Russische cultu-

rele referenties, van Poesjkin, Gogol en 

Tsjechov tot Chagall, Rachmaninoff en 

Brodsky. Door hun kunst, en daar reken 

ik Sjisjkin ook toe, bewaren zij de Rus-

sische vrijheid van denken.’ the japan 
times

‘Zijn blik op het heden lijkt volledig 

voortgekomen uit melancholie. Die 

intensiveert het boek. Die maakt het 

explosief.’ le monde

Michaïl Sjisjkin (Moskou, 1961) is een van 

de meest geprezen hedendaagse Russische 

schrijvers en uitgesproken anti-Poetin. Al in 

1995 verliet hij zijn geboorteland en emi-

greerde naar Zwitserland. Desondanks heeft 

hij als enige de drie grootste Russische prijzen 

gewonnen: de Russische Booker Prize voor 

fictie (2000), de National Bestseller-prijs (2005) 

en The Big Book Prize (2011). Eerder verschenen 

van hem bij Querido Onvoltooide liefdesbrieven, 

Venushaar en De kalligrafieles. Zijn werk wordt 

in dertig talen gepubliceerd en werd internatio- 

naal bekroond.

 Auteursbezoek

 Interviews en recensies

 Affiches op aanvraag

 Voorpublicatie

 Onlinecampagne



‘Je bent op zoek gegaan naar de werkelijkheid en misschien  
heb je haar gevonden, maar heb je je ook geamuseerd?’



Bart Koubaa worstelt in het aangrijpende De verliefde engel  
met de levensvraag: wat kan of moet ik doen?
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Proza | Paperback | 15 x 21 cm | 128 bladzijden | € 21,99 | ISBN 978 90 214 6306 3 | NUR 301 | Omslag Bart 

Heideman | April 2024

In de zomer van 2022 reist Bart Koubaa met zijn gezin naar New York. 

Tijdens een bezoek aan het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in 

Manhattan wordt hij door de viceambassadeur van België, een jeugd-

vriend van zijn vrouw, uitgenodigd achter het spreekgestoelte te gaan 

staan waar de persconferenties van de Veiligheidsraad plaatsvinden. 

Terwijl zijn dochter hem fotografeert, wordt hij met stomheid gesla-

gen. Zijn gedachten zijn bij Safia Nazir, een Afghaans meisje dat door 

haar vader aan een oom werd verkocht. Ik moet iets doen, denkt hij als 

hij wat later terug in de stad rondloopt, en hier is alles mogelijk.

 De verliefde engel is een poëtische reddingsactie van een meisje dat de 

moeite van het redden waard is.

Bart Koubaa
De verliefde engel

De pers over Dansen in tijden van droogte:

‘Dansen in tijden van droogte is de warm-

hartige, geëngageerde geschiedenis van 

een fascinatie.’ **** de morgen

‘Dit is een ontroerend boek, het probeert 

dichtbij te komen, dichterbij dan ooit 

mogelijk is. Meer kun je niet doen als 

geëngageerd schrijver.’ kees ’t hart, 
de groene amsterdammer

Bart Koubaa (1968) debuteerde met de 

roman Vuur (2000), die werd genomineerd 

voor de ECI-prijs en bekroond met de Vlaamse 

Debuutprijs. Het gebied van Nevski werd geno-

mineerd voor de BNG Literatuurprijs. De vogels 

van Europa en Een goede vriend stonden beide 

op de longlist van de ECI Literatuurprijs. Daarna 

verschenen onder meer Ninja Nero (nominatie 

Halewijnprijs) en in 2021 zijn pamflettistische 

roman Dansen in tijden van droogte.

 Interviews en recensies

 Leesexemplaren

 Voorpublicatie

 Onlinecampagne

‘Je bent op zoek gegaan naar de werkelijkheid en misschien  
heb je haar gevonden, maar heb je je ook geamuseerd?’

©
 Rob Alving
©

  Bart Koubaa



‘ Je kunt dit boek op vele 
manieren lezen. Als een 
schitterend portret van een 
voorbije koloniale tijd; als  
een ode aan nostalgie, het 
sensuele verlangen naar sfeer, 
landschap, zee en geuren; 
maar ook als een tijdloze 
studie in hoe je zin moet 
geven aan het leven, familie-
relaties, eenzaamheid en de  
al dan niet plotselinge dood.’ 
Louise O. Fresco
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Roman | 17de druk | Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 208 bladzijden | € 21,99 | ISBN 978 90 214 8955 1 | NUR 301 | 

Omslag Roald Triebels | Februari 2024

Een Moluks eiland in de nadagen van de Nederlandse kolonisatie. Feli-

cia, ‘mevrouw van Kleyntjes’, woont alleen met haar bedienden op een 

afgelegen plantage aan een baai. Met weemoed maar berustend in haar 

lot herinnert ze zich de doden en de levenden, en ziet ze een veelvoud 

van dingen aan zich voorbijgaan. Het is een Moluks gebruik om bij ie-

mands overlijden honderd dingen te noemen die hem of haar aan het 

leven binden: van de kleinste voorwerpen, de schelpjes van het strand, 

tot de omringende mensen. Niet voor niets nam Maria Dermoût deze 

zin van de achtste-eeuwse dichter Ts’ên Shên als motto op: ‘Wanneer de 

“tienduizend dingen” gezien zijn in hun eenheid, keren wij terug tot in 

het begin en blijven waar wij altijd geweest zijn.’ 

 Meer dan alleen een levendig portret van een voorbije tijd is deze 

roman een tijdloze verkenning van de menselijke conditie.

Maria Dermoût
De tienduizend dingen

‘Maria Dermoût heeft het talent om, net 

als Thoreau en de vroege Hemingway, op 

een buitengewoon zintuiglijke manier te 

schrijven.’ the new yorker

‘Zij heeft gedaan wat geen Nederlandse 

schrijver voor of na haar in die mate  

heeft gedaan: als niet-Indonesische  

de stem van het land laten horen.’  

hella s. haasse

Maria Dermoût (Pekalongan, Java, 1888-

Den Haag, 1962) publiceerde in 1955 De tiendui-

zend dingen, waarin ze herinneringen aan haar 

jaren op Ambon verwerkte. Het werd in dertien 

talen vertaald, door Time uitgeroepen tot een 

van de beste boeken van het jaar en stond in de 

VS wekenlang boven in de bestsellerlijst, boven 

Truman Capote en Boris Pasternak. Als eerste 

Nederlandse titel werd het in de reeks Penguin 

Classics opgenomen.

 Affiches op aanvraag

 Onlinecampagne

©
 Rob Alving

©
  Larry Burrow

s

Meesterwerk uit de Nederlands-Indische literatuur met 
internationale klassieke status



Enkele praktische tips voor meer schrijfplezier
Schrijf in de ochtend 
Schrijf zo veel mogelijk woordenBegin met het makkelijkSte deelniet tegelijk Schrijven en her Schrijvendurf enthouSiaSt te zijn maar l aat je ego achterwege

heB geduld, het komt wel weer

De ik is niet de verteller!

het ik-per Sonage iS een ik die de Schrijver Bedacht heeft. het iS niet noodzakelijk de Schrijver zelf. (zelfS al doet hij zich voor al S de ik.) al S het gaat om fictie iS er geen oBjectiviteit mogelijk. je Schrijft  in een Stem die gekleurd iS.

Opdracht

maak een Schema of tijdlijn  

van het verhaal, Begin dan paS 

met Schrijven. 

Opdracht

kieS een Schilderij van edward 
hopper dat je aanSpreekt. kun je 
daar een verhaal Bij Bedenken? 
Stop er een conflict in. 

Enkele praktische tips voor meer schrijfplezier

Schrijf in de ochtend 

Schrijf zo veel mogelijk woorden

Begin met het makkelijkSte deel

niet tegelijk Schrijven en her Schrijven

durf enthouSiaSt te zijn maar l aat je ego achterwege

heB geduld, het komt wel weer

Enkele praktische tips voor meer schrijfplezier

Schrijf in de ochtend 

Schrijf zo veel mogelijk woorden

Begin met het makkelijkSte deel

niet tegelijk Schrijven en her Schrijven

durf enthouSiaSt te zijn maar l aat je ego achterwege

heB geduld, het komt wel weer
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Non-fictie | Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 192 bladzijden | € 22,99 | ISBN 978 90 214 8566 9 | NUR 320 |  

Omslag Brigitte Slangen | Omslagbeeld Deborah van der Schaaf | Februari 2024

‘Ooit schrijf ik een boek.’ Kaat Vrancken heeft het zo vaak gehoord. 

Maar hoe begin je eraan? En vooral: hoe maak je het af?

 Op aanstekelijke wijze biedt ze praktische tips om beter en sneller 

een verhaal, roman of kinderboek te schrijven. Zo zijn er oefeningen 

die meteen schrijfplezier brengen en blijkt een goed verhaal ook te 

kunnen ontstaan zonder goddelijke inspiratie. Met veel vaart en humor 

rekent ze af met clichés en andere gruwelen – en met schrijfsaboteurs. 

Wat bijvoorbeeld te doen aan de uitsteller en de perfectionist?

 Met Ga je nu eindelijk dat boek schrijven! heeft voortaan niemand 

meer een excuus om zijn of haar schrijversdroom nog langer uit te stel-

len.

Kaat Vrancken
Ga je nu eindelijk dat boek schrijven!

‘Vrancken schrijft helder, soms bijna 

kaal, maar altijd doeltreffend. Haar korte 

zinnen smelten samen tot wervelende 

hoofdstukken die ongelooflijk geestig, 

nee beestig zijn.’ rapport griffel-
jury

Kaat Vrancken (1957) is schrijfster en  

geeft al bijna vijftien jaar les in Creatief Schrij-

ven aan de Academie Muziek, Woord & Dans te 

Genk. Ze won met haar vele kinderboeken onder 

meer een Zilveren Griffel, een Boekenleeuw en 

een Boekenwelp. Daarnaast begeleidt ze talloze 

leesclubs. Haar terloopse, lichte en humoristi-

sche stijl wordt steeds opnieuw geprezen.

  Onlineschrijfopdrachten

  Leesclubs

  Samenwerking met de  

Querido Academie

©
 Rob Alving
©

  Laenen M
edia

Aanstekelijke schrijflessen voor wie nog net 
even dat duwtje extra nodig heeft



Poëzie | Paperback | 15 x 21 cm | 80 bladzijden | € 22,99 | ISBN 978 90 214 8970 4 | NUR 306 | Omslag 

Michaël Snitker | Februari 2024

dagtekening van liefdesvormen is een autobiografie in gedichten, ver-

haspelde chronologie tussen mannelijk en vrouwelijk, voelen en den-

ken, in het licht van affectie en liefde. Voor de geliefde natuurlijk. Voor 

vrienden en onbekenden. Voor de natuur en, in mindere mate, de stad. 

Bij nacht, dag. Een neuraal netwerk van ervaringen en herinneringen 

in wording. Een ode aan verandering, aan reizen, leven. Met gedichten 

als dagtekeningen, vormen van verschijnen en verdwijnen, van gebo-

ren worden. Rozalie Hirs keert terug naar een nieuwe eenvoud, de oor-

sprong van haar liefde voor de taal.

op deze hartgrondigste dag bezingt de roos

hoe we hemelsblauw schutterig liefhebben

en denken zijn trage tijd van naderen vindt

een vrijgevochten toekomst van de roes

Rozalie Hirs
dagtekening van liefdesvormen

De pers over ecologica:

‘Vanuit een moment van ontvanke-

lijkheid start Hirs een verrassende en 

overrompelende verkenning van taal, 

tijd, ruimte, mens, natuur, waarneming, 

herinnering.’ anne ter beek, awater

‘In haar natuurgedichten zweeft Rozalie 

Hirs boven de materie, en geeft de mense-

lijke ervaring een stem.’ rob schou-
ten, trouw

Rozalie Hirs (1965) is een van de toonaan-

gevende dichters van haar generatie. Van haar 

hand verschenen eerder acht Nederlandstalige 

dichtbundels, van Locus (1998) tot ecologica 

(2023), en zes verzamelbundels in andere talen, 

waaronder haar meertalige manifest gestam-

melte werke (2017) bij kookbooks, Berlijn. Haar 

poëzie wordt veelvuldig onderwezen aan Neder-

landstalige universiteiten en hogescholen.

  Optredens in de boekhandel  

rond Poëzieweek

  Voorpublicatie 

  Onlinecampagne

©
 Rob Alving
©

  M
arco Borggreve

Nieuwe eenvoud: minne als bron van levenskracht
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Poëzie | Paperback | 15 x 21 cm | 80 bladzijden | € 20 | ISBN 978 90 214 8973 5 | NUR 306 | Omslag  

Herman van Bostelen | Mei 2024

als ik verbraste waar jij nu zonder zit, ontliep wie jij nu in je leven mist

als ik ijverig opbouwde wat jou al je kracht kost te ontmantelen:

het spijt me van de hoge inzet, het lage rendement, het failliet.

bij het verbranden van mijn geloofsbrieven, onthoud alsjeblieft:

als ik de aanjager was van je ongeluk, dan ook de vonk van je levenslust.

In de nieuwe bundel van Bernard Wesseling wordt een voorlopige ba-

lans opgemaakt: een weerspiegeling van wat hij denkt te hebben begre-

pen van deze wereld tot nu toe. Daarnaast is de politiek zijn gedichten 

binnengeslopen. Dit zorgt voor een rijke thematiek. Beschouwelijke 

gedichten die het magisch denken hoog houden, zonder de grote boze 

realiteit zijn gram te weigeren.

Bernard Wesseling
Ontkrachtingen en affirmaties

De pers over & de dag ligt open als een ei in 

zijn gebroken schaal:

‘De dichter Wesseling is een magistrale 

beeldsnijder, verhalenverteller en oeuvre-

bouwer.’ nrc

‘De poëzie van Bernard Wesseling is bij-

zonder in taalgebruik.’ de volkskrant

‘Bernard Wesselings poëzie slaat steeds 

onverwachte wegen in.’ trouw

Bernard Wesseling (1978) is schrijver en 

dichter. Hij debuteerde in 2004 met de roman De 

favoriet, die zeer lovend werd besproken, net als 

Portret van een onaangepaste. Zijn eerste dicht-

bundel Focus werd bekroond met de C. Buddingh’-

prijs, Naar de daken werd genomineerd voor de 

J.C. Bloem-poëzieprijs. Daarna verschenen & de 

dag ligt open als een ei in zijn gebroken schaal, Ge-

zelschapsjongen en de roman Midzomer, stadsmoe. 

In 2022 verscheen We ramen de schade die ons het 

zicht op de weelde ontneemt, Wesselings ontroe-

rende literaire memoir over zijn vader.

  Optreden op aanvraag

  Voorpublicatie 

  Onlinecampagne

©
 Rob Alving

©
  Bianca Sisterm

ans

‘Al jaren een van de spannendste stemmen in de Nederlandse 
literatuur.’ David Van Reybrouck
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Verhalen | Hardcover gestanst | 12,5 x 20 cm | 128 bladzijden | € 17,50 | ISBN 978 90 214 8967 4 | NUR 303 | 

Omslag Brigitte Slangen | Omslagbeeld Ton Klop | Maart 2024

Katten zijn slim, grappig, lief en eigenwijs. We smelten als ze spinnen, 

we houden van ze als ze op schoot slapen, maar ook als ze als een dolle 

door het huis rennen, hun eigen staart achterna. We proberen hun on-

peilbare intelligentie te doorgronden. In Kattenkwaad en poezenliefde 

zijn iconische verhalen verzameld van een keur aan Nederlands beste 

schrijvers en grootste poezenliefhebbers. Van de aaibaarheidsfactor 

van Rudy Kousbroek tot de ontelbare nestjes van de kat van Annie M.G. 

Schmidt, van de weggelopen Kwaddertje van Mensje van Keulen tot de 

hilarische lijst tips voor vrienden die op de kat van Sylvia Witteman 

passen.

 Herkenbaar voor alle poezenliefhebbers en een ideaal geschenk met 

oortjes!

Kattenkwaad en poezenliefde

 Affiches op aanvraag

 Onlinecampagne

 Backcard per 5 exemplaren

Voor slechts de prijs van 2 grote zakken kattenbakkorrels!

Fragment

‘We brengen de mol naar buiten, om 

de volgende morgen weer een nieuwe 

mol te vinden. Het is de poes die dit al-

lemaal op haar geweten heeft. De poes 

heeft een zalig leven, want ze is half 

binnenpoes, half buitenpoes, een soort 

amfibie dus, en ze leidt een tweeledig 

bestaan. Binnen is ze een suffige bur-

gerdame in goeden doen, maar zodra ze 

buiten komt, verandert ze in een sluwe 

spionne, die loert met groene schuine 

vamp-ogen.’

Annie M.G. Schmidt
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